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Dagboek van soldaat De Bruycker Arthur. 

Verkenners peloton. 9de Linie regiment. 
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Proloog. 

In augustus 2023 wordt er op een Facebookpagina een melding geplaatst over een 

dagboekje van een soldaat die in mei 1940 gesneuveld is. 

De pagina is van Museum & Heemkring Nieuwkerken-Waas 200/700. Ze  tonen een vondst 

uit de nog uit te pluizen afdeling van hun archief: een dagboekje.  

Tot mijn grote verwondering is het dagboekje eigendom van soldaat De Bruycker Arthur, 

die gesneuveld is op 24 mei 1940 aan de watertoren te Eeklo. 

Na een paar berichten heen en weer gestuurd te hebben met voorzitter Rudi Hertogs mag 

ik het dagboekje een paar dagen later gaan bekijken en foto’s van nemen van alles wat 

met soldaat De Bruycker te maken heeft. 

Het Museum & Heemkring Nieuwkerken-Waas 200/700,  gelegen te Nieuwkerken-Waas, 

Gyselstraat 110, heeft niet alleen het dagboekje van Arthur in haar bezit maar ook 

tientallen foto’s van zijn (her)begrafenis in 1947. In de doos waarin alles bewaard wordt, 

tref ik ook nog een affiche aan van de gemeente Nieuwkerken-Waas met de uurregeling 

van zijn begrafenis. Verder vind ik in de doos ook nog zijn lege portefeuille aan, stuk van 

zijn porseleinen graffoto, een Duitse stafkaart van een regio in Frankrijk en een brief van 

een medesoldaat, geschreven in 1941. 

 

Een ongelooflijke tijdscapsule van een gesneuvelde soldaat. 

 

 

 

De “schoendoos” met de bezittingen van De Bruycker Arthur. Linksboven staat zijn naam 

geschreven. Waarschijnlijk werd de doos aan het museum gegeven door zijn ouders of 

nabestaanden.  

   

 

 



 

7 
 

De bruinlederen portefeuille in de doos is leeg.  
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De affiche met de uurregeling van zijn begrafenis in 1947. 
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 De brief geschreven door een medesoldaat. 
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                                                                              Antwerpen den 7-11-1941. 

 

Waarde Mijnheer en Mevrouw Van Poucke -Albrecht. 

 

Ik kom mij onmiddellijk aan het schrijven te zetten om zo te antwoorden op uwen brief die 

ik vandaag ontvangen heb, en waarin U mij komt te bedanken voor hetgeen wij hebben 

gedaan voor uwen dierbare zoon, onzen wapenbroeder, maar daarvoor zijt U ons geen 

dank verschuldigt, want dit was onze plicht. U zult misschien zulke genoeg ooren vertellen 

hebben dat het verkennerspeloton, een familie vormde,  hetgeen steeds uitblinkte in het 

regiment want de verkenners waren op dienst of bij uitstap, juist broeders, hetgeen U in 

Eekloo ook zult gemerkt hebben, en daarom was het ons plicht voor onze afgestorvene 

broeder iets te doen, hetgeen we dan ook te Brussel zullen doen voor onze Dierbare 

Luitenant. 

De mis voor de Lt. Loosen heeft plaats in de kerk der heilige familie te Schaerbeek-Helmet 

op 26 November op 10 uur. 

Wanneer u dan in de mogelijk zijt om die mis bij te wonen zult U vermoedelijk den trein 

Electriek nemen, en wanneer u in Brussel uit het station stapt, neemt U dan den tram 56, 

die vlak voor den uitgang stopt, let wel op dat U den dien neemt die naar rechts rijdt, 

zoodus uit centrum der stad komt, en u vraagt aan den ontvanger om U af te zetten aan de 

kerk van Helmet, aan de kerk gekomen zult u mij wel vinden aan in de grooten ingang, 

waar ik zal zijn vanaf kwart voor tien, ik zal u daar dan plaatsen aanduiden die ik 

voorbehouden heb voor u en de familie Loosen, daarom vraag ik U , of gij mij niet kunt 

laten weten , met hoeveel U juist komt. 

Voor de foto moet ik u ook hartelijk bedanken, want volgens deze foto zullen ze uitstekend 

gelukt zijn, en hiermede stuur ik 50fr. op voor de fotos die u vermoedelijk reeds laten 

maken hebt, en ik hoop dat ze zoo, gauw zij af zijn, u ze naar mij of Joubert zult sturen, dat 

ik ze kan verzenden samen met de uitnoodigen, aan onze wapenbroeders, en wanneer de 

kosten hoger beloopen dan 50fr.,  laat het gerust weten, ik zal het tekort U dan nog 

opsturen, daar ik het geld hier tog in kas heb. 

In afwachting van U nog een antwoord te krijgen, ontvangt mijn welgemeende groeten. 

Van Braenenbroeck Jean. 

Vincentiushospitaal. 

Antwerpen. 
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Zijn dagboekje. 
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De Bruycker Arthur Emiel. 

Geboren te Nieuwkerken-Waas op 20.10.1918. 

Vader: Petrus-Arthur De Bruycker. 

Moeder: Aelbrecht Maria-Florina. 

Arthur woonde nog bij zijn ouders te Nieuwkerken-Waas, Pastorijstraat 15. 

 

In 1938 werd hij opgeroepen om zijn legerdienst te doen, hij werd ingedeeld bij het 

peloton verkenners van het 9de linie. 

Stamnummer 109/84379.  

 

Het 9de linie wordt als actief regiment gemobiliseerd in het Klein Kasteeltje te Brussel op 

25 augustus 1939.  

De miliciens van de klassen 38 en 39 die op dat ogenblik onder de wapens zijn, worden 

vervoegd door de opgeroepen reservisten van de recent afgezwaaide klassen van het 

regiment. 

Omdat Arthur deel uitmaakt van de klas van 38, ziet hij zijn legerdienst, in 1939,  in 

mobilisatie overgaan. 

Bij de mobilisatie stond het peloton verkenners onder leiding van onderluitenant Albert 

Loosen.  

 
Op 10 mei bezet het 9de linie de centrale ondersector van Klein-Vorst binnen de sector 

toegewezen aan 6de infanteriedivisie wanneer in de vroege uurtjes het nieuws van de 

Duitse aanval vernomen wordt. De manschappen worden rond 02u30 uit hun 

kantonnementen gelicht en beginnen rondom 04u00 aan de mars naar het kanaal. 

 

Op 10 mei begint Arthur De Bruycker, zoals zovelen, aan zijn dagboek.  

 

 

 

 

 

(Er werd door de auteur gekozen om het te schrijven zoals het in het dagboekje staat, 

letterlijk de oude speling en schrijffouten overgenomen. 

Het kan ook zijn dat er woorden verkeerd gelezen werden wegens het geschrift. 

In dagboekje is regelmatig het woord RIN te lezen. Het valt op dat RIN altijd bij rustige 

periode - uren  of kalme nacht geschreven staat. Waarschijnlijk heeft het een betekenis van 

“Niets te melden”.) 
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Dagboek van in aanvang der vijandelijkheden, met begin op den 10 mei vrijdags s’ 

nachts. 

Sold. De Bruijcker Arthur. 

9de Linieregiment. 

Verkenners Pon. Klas 38. 

(Te Velde)  
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Vrijdag. 

10 mei – Algemene Mobielitatie. 

 

s’ nachts: Allard om 2.30u. 

s‘ morgens: Het doen springen van de bruggen, en overtrekken van vreemde vliegtuigen 

over ons land. 

s‘ middags: Aanhoudend Artillerievuur en luchtgevechten met vliegers. 

s‘ nachts: RIN. Nu en dan luchtafweer. 

 

Zaterdag. 

11 mei. 

 

s‘ morgens: Vreemd vliegtuigen over ons land, luchtafweer in werking. 

s‘ middags: Duitsche waarnemingsposten voor het kanaal. tanks en motocyclisten op 2 Km 

van onze stellingen Dessel. 

s‘ avonds: Afdrinken van vaten bier. 

s‘ nachts: Botsing met Duitse paracutisten. (1) 
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Zondag. 

12 mei. 

 

s‘ morgens: Terugtrekken van onze troepen naar Mol – Meerhoudt en westerloo. 

s‘ middags: RIN, kalme uren tot  

s’ avonds: Nu dan lucht afweergeschut en vertrekken van verkenners op patrouille 

s‘ nachts: Vrij kalme nacht, in den morgend vertrekken van de verkenners. (2) 

 

Maandag. 

13 mei. 

 

s‘ morgens: Terug komen in de 9de linie regiment 

in koningshooi, afwachten van vijandelijke troepen. (3) 

s‘ middags: Achtervolging van een paracutist van de verkenners. 

s‘ avonds: Achtervolging van paracutist en tusschen komst van Fransche troepen. 

s‘ nachts: kalme nacht rust tot s’morgens. 

  



 

22 
 

  



 

23 
 

Dinsdag. 

14 Mei. 

 

s‘ morgens: RIN, van tijd tot tijd afweergeschut, vliegtuigen trekken over ons de stellingen. 

s‘ middags: Patrouille soldaat neergeschoten van Lansiers en één gewond. (4) 

s‘ avonds: Patrouille tot 20.u en dan is het terug keeren, moeten schieten op paracutist. 

s‘ nachts: ……………….op paracutisten.  

 

Woensdag. 

15 Mei. 

 

s‘ morgens: Putten maken voor verdediging, dan op patrouille naar fort van Lier. daar 

opgesloten was vijandelijk motorcyclist. 

s‘ middags: Kalme uren tot s’ avonds. 

s‘ avonds: Patrouille en in aanraking met vijandelijke troepen en motolisten….. (5) 

s‘ nachts: Afwachten van de vijandelijke troepen en aanhoudend artielerie vuur. (voor 

stale muur verdediging )  
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Donderdag 

16 Mei. 

 

s‘ morgens: RIN, afwachten van de vijand in onze stellingen. (6) 

s‘ middags: Op patrouille naar de stale muur en waarnemingspost bezetten. 

op mij geschoten met FM, maar….. gehad. 

s‘ avonds: Aanhoudend Artielerievuur. 

RIN, aanraking met Duitsche voorposten. 

s‘ nachts: Artielerie en mitrailleuse vuur.  

 

Vrijdag. 

17 Mei. 

 

s‘ morgens: Vertrokken om 3u en patrouilleren voor dekking van onze stu.epen (7) 

s ‘middags: Aankomst in Mechelen en dan in Willebroek daar verbleven tot. 

s‘ avonds: Het doen springen van de bruggen. (8) 

juist …….. vijandelijke troepen. 

Veel geschut in vijandelijke stelling. 

s’ nachts: Patrouille en vechten met duitsche voorposten,  

2 duitschers afgeschoten. 

34 man gesneuveld. (9) 
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Zaterdag. 

18 Mei. 

 

s‘ morgens: Vertrokken in Willebroek – dendermonde – Zele – Lokeren, daar naar huis 

geweest en dan vertrokken naar saffelaere – zelzate. daar vertrokken naar 

s‘ middags: holland – sluiskildorp. verbleven tot s ’maandags smorgens.  

s’ avonds: Speciale rust voor onze troepen, nu en dan afweergeschut in Holland. 

s‘ nachts: RIN, kalme nacht, soms geschut. 

 

Zondag. 

19 Mei. 

 

s‘ morgens: Rust in Holland. RIN niets te melden. kalme dag. 

s‘ middags: opkoopen van goederen, hemden en kousen 

s‘ avonds: kalme uren. 

s‘ nachts: kalme nachtrust. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 
 

  



 

29 
 

Maandag. 

20 Mei.  

 

s’ morgens: Vertrokken in Holland, Sluiskildorp om 10u. vijandelijke troepen achter ons. 

s‘ middags: aankomst in assenede, daar rust tot s‘avonds. (10) 

s’ avonds: lichte Artielerie geschut voor het kanaal. 

s‘ nachts: RIN, Nu en dan luchtafweer geschut. Patrouille van onze verke(nners). 

 

Dinsdag. 

21 Mei. 

 

s‘ morgens: RIN. Kalme morgend, nu en dan luchtafweer naar vijandelijke vliegtuigen. 

s‘ middags: luchtgevecht met duitsch en Engelse toestellen. 

s’ avonds: Vrij kalme uren. Patrouille naar sas van Gent en omstreken. 

s‘ nachts: Patrouille naar zelzaeten. 
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Woensdag. 

22 mei. 

 

s‘ morgens: Kalme morgend, luchtafweergeschut in werking. 

s‘ middags: Vertrekken van onze troepen naar Maldegem. (11) 

s’ avonds: Op weg naar Maldeghem. kalme avond. RIN. 

s‘ nachts: aankomst in Eekloo, rust en s‘ morgens aankomst in Maldeghem. (12) 

 

Donderdag. 

23 Mei. 

 

s‘ morgens: Veel luchtafweer geschut in werking, vele duitsche vliegers over ons. 

s‘ middags: Aanhoudend artielerie vuur naar vliegtuigen. 

s’ avonds: kalme uren. 
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Vrijdag. 

24 Mei. 

 

Op patrouille in Eekloo er werden 16 manschappen vermist. (13) 

8u dorp kleut (Kleit?) s ‘nachts vertrokken naar Iseghem. (14) 

 

 

Zaterdag. 

25 Mei. 

Kleut hevige artielerievuur van Duitsche en kalme nacht. 
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Zondag. 

26 Mei. 

 

Hevige bombardement van vliegtuigen. 

avonds aangekomen in ardooie en verbinding met de G.D.I. (15) 

 

 

Maandag. 

27 Mei. 

 

avond vertrokken naar Cortemark waar wij gaan slapen zijn met vijf man en overgege- 

 

Dinsdag. 

28 Mei. 

ven. ‘s morgens om 4 uren. om ons naar huis te trekken. aangehouden te Deinse. (16)  
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(1) Op 10 mei ontstond de parachutitis. Zeer vlug vertelde men dat er parachutisten 

neergelaten waren in de lijnen van de divisie. Op 11 mei stromen berichten over 

parachutisten binnen in alle eenheden, maar geen enkele parachutist wordt gevonden. 

Op 12 mei schieten patrouilles van het 7de en 13de artillerieregiment op elkaar, terwijl ze 

op zoek zijn naar parachutisten 

Op de volgende dag schieten patrouilles van het 23ste linie en van het eskadron wielrijders 

op elkaar. Een wielrijder wordt daar gewond. 

Gedurende de nacht zien zenuwachtige waarnemers overal parachutisten, ze schieten 

naar fusees en naar licht. Ze schieten op elkaar. 

De neiging om overal parachutisten te zien, maakte de mannen zenuwachtig en brengt ze 

dicht bij een paniek. Ze belet hen ’s nachts te rusten, ze put ze uit. De zenuwachtigheid en 

de vermoeidheid plaatsen ze in een staat van neerslachtigheid en minderwaardigheid ten 

opzichte van de vijand. 

De parachutitis werd onvoldoende bestreden in de 6de divisie, ondanks het feit dat een 

aantal officieren sceptisch waren ten opzichte van het verschijnsel. Het was een gevolg 

van het overmaken van verkeerde berichten. De soldaten, verrast door de oorlog, waren 

te lichtgelovig. Gezond verstand en een kritische houding tegenover de berichten 

ontbraken nog. De algemene ongerustheid, de zenuwachtigheid en de vrees deden 

denken aan dezelfde verschijnselen in de oorlog van 1914-1918, vooral in het begin van 

augustus 1914. 

De parachutitis verdween grotendeels na 17 mei, gedurende de aftocht van de stelling 

Koningshooikt-Waver naar de Schelde en het kanaal van Terneuzen. Maar de terugtocht 

deed op zijn beurt het moreel van de soldaten dalen. 

 

(2) Het 9de linie verplaatst zich net zoals de meeste andere eenheden bij nacht. Overdag 

zouden de lange colonnes infanteristen immers al te makkelijk ontdekt worden door de 

vijandelijke vliegtuigen. 

 

(3) Na een tweede nachtmars komt het regiment aan op de K.W. Stelling.  

De KW-stelling of KW-linie was een Belgische antitankversperring tussen Koningshooikt en 

Waver (vandaar de KW in de naam) bedoeld als verdediging tegen een invasie in centraal 

België, in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Haar primair doel was om België te 

beschermen tegen een inval van het Duitse leger. 

 

(4) Het peloton verkenners stuurt een patrouille de stad Lier in. Sergeant Huygebaert 

schiet met zijn machinepistool een plunderende artillerist neer en verwondt ook een 

tweede militair. 

 

(5) Aan het Fort van Lier wordt contact gemaakt met de vijand. Het 12de C47 kanon dat op 

dat ogenblik bemand wordt door korporaal Van Houcke en de soldaten Delbeke en 

Menseeren vuurt op een door de Duitsers aangevoerd PAK37 anti-tankkanon en schakelt 

de drie bemanningsleden uit. De opstelling van de Belgen is hiermee echter verraden en 

het duurt dan ook niet lang eer de Duitse machinegeweren het vuur openen. Raymond 

Delbeke raakt gewond. Ook Achilles Van Hoecke, Odi Menseeren, Jean Van Bellingen en 

pelotonscommandant adjudant Hoschet worden getroffen. De Belgen trekken zich terug 
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en worden op de hulppost van het III/9Li door dokter Smith verzorgd. Korporaal Van 

Hoecke wordt voor deze actie door kolonel Bouha tot sergeant bevorderd. 

 

(6) Vanaf 04u00 worden de stellingen weer volledig bemand met het oog op mogelijke 

nieuwe contacten met de vijand. Terwijl in de verte vuur van automatische wapens 

gehoord wordt, blijft het voor de eigen linies rustig. Vanaf 16u00 start de Belgische 

artillerie met een aanhoudende beschieting van de Duitse kant van de K.W. Stelling. 

 

(7) Het 9de linie zal tijdens de nacht van 16 op 17 mei de K.W. Stelling verlaten om ten 

noorden van Mechelen de Dijle over te steken en naar het Kanaal van Willebroek terug te 

trekken. 

 

(8) De Franse genie blaast rond 13u30 met een enorme hoeveelheid springstof de 

spoorwegbrug van Willebroek op. Het regent brokstukken en een twintigtal huizen 

worden door de drukgolf vernield. De spoorbrug zal pas in 1952 terug hersteld zijn. 

 

(9) Waarschijnlijk gaat het hier over slachtoffers bij het 3de linie.  
In de vooravond breken schermutselingen uit tussen de troepen van het 3de linie en de 

eerste Duitse verkenners die de oostelijke oever van het kanaal genaderd zijn.  Rond 

21u00 zullen enkele vijandelijke troepen er in slagen in om met rubberbootjes de 

Belgische oever te bereiken.  Het 9de linie zal niet ingezet worden en houdt zich klaar voor 

de verdere aftocht.   

 

(10) Het 9de linie wordt als reserve-eenheid ontplooid op het derde echelon van de divisie, 

net ten oosten van Assenede grosso modo tussen Triest en de Nederlandse grens. De 

twee andere infanterieregimenten van de 6de infanteriedivisie, het 1C en het 1Gr hebben 

intussen positie ingenomen langsheen de kanaaloever tussen Zelzate en Sas-van-Gent. 

 

(11) De 6de infanteriedivisie zal naar het Afleidingskanaal gestuurd worden. Het 9de 

marcheert af om 21u00 en krijgt het dorp Kleit als bestemming. 

(12) Het 9de linie marcheert tussen 04u00 en 05u00 door Eeklo. Vervolgens wordt het 

Afleidingskanaal van de Leie overgestoken en koers gezet richting Oostwinkel. 

 

(13) Op 24 Mei, de dag dat Arthur De Bruycker sneuvelt verandert het handschrift , 

waarschijnlijk werd het dagboekje verder ingevuld door een kameraad van Arthur die in 

hetzelfde peloton zat. 

 

In het boek “Duel aan het Schipsdonkkanaal” geschreven door George E. Spittael, wordt 

uitvoerig het verloop van de verkenners van het 9de linie beschreven. 

 

Tussen 10.00 en 10.30 uur fietste het peloton van het 9de linieregiment, aangevoerd door 

onderluitenant Loosen in de richting Eeklo met de opdracht na te gaan uit welke richting 

de vijand naderde. 

In de stad zelf splitste het peloton zich in drie delen: het eerste deel reed naar het 
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kruispunt Moerstraat-Peperstraat, het derde naar de Oostveldstraat en het tweede naar 

de Vrombautstraat. Volgen we nu deze laatste afdeling die bestond uit de aanvoerder,  

onderluitenant Loosen, en zeven manschappen. 

Aan het kruispunt Vrombautstraat – Roze, deze splitsing wordt in de volksmond het 

“Kruisken” genoemd, gooiden ze hun rijwiel tegen een haag. De onderluitenant 

onderzoekt snel het terrein, terwijl zijn onderdanen een achtergelaten Belgische 

vrachtwagen vernielden. 

 

De plaats van het gebeuren in 2023. 

 

 

Enkele ogenblikken later komt een tweede officier met nog enkele soldaten bij het groepje 

en meldt dat er in de Vrombautstraat twee Duitse motorrijders gesignaleerd werden. Ze 

naderen in de richting Eeklo. Na enig overleg wordt besloten ze te laten voorbijrijden om 

ze bij hun terugkeer gevangen te nemen en te verhoren.  

Dan vertrekt de tweede officier en nestelt zich met zijn soldaten aan de Watertoren, op 

een paar honderd meter achter het bewuste kruispunt. 

Onderluitenant Albert Loosen zet vervolgens zijn voorposten uit: twee links en twee rechts 

van de weg, twee vooruit en de zevende, soldaat Arthur De Bruycker, zou hem dekken. 

De Duitse gemotoriseerde patrouille nadert vanuit de Vrombautstraat en rijdt in de 

richting van de watertoren. Ze is net voorbij wanneer één van de verkenners begint te 

vuren. Razendsnel maken de motoren met zijspan rechtsomkeer en ontsnappen richting 

Lembeke. Tien tot vijftien minuten blijft het stil, dan volgt het gros van de Duitse troepen. 

De hoofdmacht komt langs de Vrombautstraat, de rest volgt over de velden. 

De voorspits wordt door het automatische pistool van onderluitenant Loosen onmiddellijk 

onder vuur genomen. De Duitser zoeken dekking en schieten terug. 

Een scherpschutter treft de Belgische officier in het hoofd. Hij krimpt ineen en wordt beter 

zichtbaar. Een mitrailleur jaagt een bui kogels door zijn lichaam.  
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Onderluitenant Loosen lag dood aan de kant van 

een sloot, bezijden de weg. Hij had een 

bruinleren jasje aan en droeg hoge laarzen. Drie 

à vier dagen bleef hij onbegraven liggen. Toen 

kwam een Duitse officier ter plaatse die twee 

mannen riep, burgers. Hij beval hen een spade te 

halen en een put klaar te maken om er de 

Belgische officier in te begraven. Ondertussen 

nam hij de dode zijn bezittingen af en 

registreerde die nauwgezet. 

Toen de gesneuvelde in het graf werd 

neergelaten, legde één van de burgers nog een zakdoek op het doorgeschoten hoofd. Op 

het voorlopig graf werd een klein kruisje geplaatst. 

 

 

 

Ondertussen heeft de Duitse 

voorhoede een omtrekkende 

beweging gemaakt. De Belgen 

die zich omsingeld zien, 

vluchten snel weg. Soldaat 

Arthur De Bruycker die 

opdracht had gekregen zijn 

luitenant bij een aanval te 

dekken, staat achter een 

boom. Hij wordt in de rug 

aangevallen, een ontploffende 

handgranaat rukt zijn hoofd af.  

 

Ook soldaat De Bruycker werd op de plaats waar hij gedood werd begraven, aan de 

ingang van een hoveke.  

Op 05.06.1940 werden beide gevallenen naar het stedelijk kerkhof overgebracht. 

Op de foto staat de boom waarachter Arthur De Bruycker dekking zocht en sneuvelde, 

deze foto is genomen in 1941.  

 



 

40 
 

De soldaten die aan de watertoren zaten, en het 

gebeuren vanuit verlaten huizen hadden gevolgd, 

ontkwamen en zouden later het verloop van het 

gevecht melden aan een officier van het 1ste 

Karabiniersregiment dat bij Veldekensbrug zat, en 

nadien aan hun eigen korpskommandant. 

 
 

 

Schütze Wilhelm Ermer 

(Uit het boek - Duel aan het Schipsdonkkanaal van 

George spittael.) 

Over de eerste schermutselingen op het “Kruisken” 

werd ook een Duitse ooggetuige teruggevonden die 

meer dan 35 jaar later, op 05.10.1975, ter plaatse de 

volgende feiten verhaalde: 

Wij, Schütze Wilhelm Ermer en Max Riedl, beiden van de 2de Zug van de 5de compagnie 

van het 481ste infanterieregiment, reden in de Vrombautstraat op dat ogenblik helemaal 

voorop. Toen stonden langs weerskanten van de weg hoge bomen. Op ongeveer 100 

meters voor de stad bemerkten we dat daar nog een vijandelijke patrouille zat. We 

stapten van de fiets en zochten dekking achter een boom. Unteroffizier Eichhorn kwam na 

ons en riep ongeduldig: “Da ist doch nichts los!” Doch hij was maar een paar meter verder 

gereden toen er al schoten kraakten! Hij viel van zijn fiets met een doorgeschoten arm. 

Daarop zwermden wij, de gehele 2de Zug uiteen en aan de rand van de stad maakten we 

een vrachtauto buit. 

Links in de korenvelden echter bemerkten we nog Belgische soldaten die zich niet wilden 

overgeven, waarop het vuur op hen werd geopend. Ik zag heel duidelijk hoe een militair 

getroffen neerstortte. Hij droeg een lederen vechtjas. Zoals we toen al dachten ging het 

om een officier.  

Voor zover ik me nog herinneren kan, zijn we dan nog een 50-tal meter verder de straat 

ingegaan waar we, aan de linkerkant achter een huis in de moestuin, nog 6 gevangenen 

maakten. De Belgen hadden zich verscholen in een washok of een soort stal en gaven zich 

gewillig over. 

Tot zover Wilhelm Ermer, toenmalige Duitse soldaat bij de 5de compagnie van het 481ste 

infanterieregiment. 

 

(14) Omdat het in de sector van de 6de infanteriedivisie nog steeds relatief rustig is en men 

in het zuiden dringend versterking nodig heeft aan de Leie, wordt besloten het 9de linie 

naar het zuidelijk front te verplaatsen. Met uitzondering van het peloton C47 anti-

tankkanonnen van Adjudant Borremans dat naar de naburige 17de divisie overgeheveld 

wordt, maakt het ganse regiment zich klaar voor de verplaatsing. 

Het regiment wordt nog tijdens de nacht per spoor en over de baan naar Roeselare 

vervoerd. Het 1ste Grenadiers zal later volgen, zodat van de 6de Infanteriedivisie nog alleen 

het 1ste Karabiniers overblijft aan het Afleidingskanaal. 
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Het gros van de manschappen wordt met vrachtauto’s en autobussen verplaatst. Het 

verzamelpunt voor deze colonne bevindt zich te Kleit, op de baan van Maldegem naar 

Knesselare. De C47 kanonnen en andere motorvoertuigen van het regiment volgen de 

colonne. De paardenkarren worden op de trein geladen. De verplaatsing kan niet voltooid 

worden voor het alweer dag wordt en verloopt dan ook niet zonder incidenten. Bij een 

Duitse luchtaanval vallen enkele slachtoffers. 

 

(15) Het 9de linie neemt vanaf de late namiddag zijn nieuwe stellingen in rond Izegem. Het 

1ste  en 2de  bataljon gaan in lijn op de zuidelijke oever van het kanaal van Roeselare naar 

de Leie met het 1ste bataljon op links te Izegem en het 3de bataljon op rechts rondom 

Bosmolens. Het 2debataljon bezet de kanaaloever tussen Kachtem en Izegem. 

 

(16) Het regiment verneemt rond 08u00 echter het nieuws van de capitulatie. 

Om te voorkomen dat het vaandel in de handen van de vijand zou vallen, wordt het 

vlaggendoek verbrand terwijl het koperen kopstuk wordt begraven. 

De Duitse troepen bereiken al snel de kantonnementen van het 9de en manen de miliciens 

aan om naar huis te gaan. De officieren gebieden de manschappen aanvankelijk om te 

blijven, maar staan dan toch 

oogluikend toe dat de 

militairen er van onder 

trekken. Een belangrijk deel 

van de dienstplichtigen 

ontsnapt zo aan de 

krijgsgevangenschap. 

De persoon die verder het 

dagboekje heeft ingevuld, 

werd onderweg naar huis, 

krijgsgevangen gemaakt in 

Deinze. 

 

In totaal heeft het 9de linie 

tijdens de 18-daagse 

veldtocht 46 gesneuvelden te 

betreuren. 

Arthur De Bruycker was er 

één van …………….  

 
Het graf van Arthur De 

Bruycker te Eeklo. 
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De ouders van Arthur De Bruycker bezochten in 1941 de laatste rustplaats van 

onderluitenant Loosen, gesneuveld te Eeklo en later overgebracht naar Schaarbeek. 
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Een groep oud verkenners, weergekeerd uit krijgsgevangenschap, bezochten in 1941 hun 

gesneuvelde makker op de begraafplaats te Eeklo.  
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Het graf van de verkenner in 1940 te Eeklo.  
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Op 17.07.1947 word Arthur De Bruycker ontgraven en naar zijn geboorteplaats 

overgebracht. De gesneuvelde verkenner wordt onthaald als een held en met veel pracht 

en praal begeleid door een grote menigte naar het gemeentehuis van Nieuwkerken-Waas.  
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Aan het gemeentehuis van Nieuwkerken-Waas wordt de ceremonie gehouden. 

Bloemenmeisjes en leden van de KAJ op de eerste rij.
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Jongeren van de KAJ waarvan Arthur lid was. 

KAJ - Katholieke Arbeidersjeugd. 

 

 

Aankomst van de gesneuvelde verkenner.  
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Hoogstwaarschijnlijk zijn de personen die de kist dragen, oude legermakkers uit het 

peloton verkenners waar Arthur De Bruycker in 1940 deel van uitmaakte. 
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Hooggeplaatste personen, zowel burgerlijke of militaire, waren aanwezig bij de 

herbegrafenis.  

 

 

 

Zelfs door de ramen proberen mensen de ceremonie te volgen.  
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Na de ceremonie gaat het naar de begraafplaats. 

 

Op kop van de stoet, meisjes die zijn postuum gekregen medailles dragen.
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Jongens die de gedenkstenen dragen, die tot op vandaag aan zijn graf aanwezig 

zijn. 

  

Oud-strijders en andere Vaderlandse verenigingen met hun vlaggen. 
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De kist met het stoffelijk overschot van Arthur, bedekt met de Belgische vlag wordt 

gedragen door zijn strijdmakkers.  

 

 

Het vervolg van de stoet. 

Zoals het in die tijd gebruikelijk was: vrouwen en mannen gescheiden.  
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 De KAJ.  
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Jongens die op dat moment hun legerdienst vervulden liepen ook in de stoet. 

 

 

 

KAJ-jongeren met de herdenkingsplaat voor Arthur De Bruycker.  
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De laatste rustplaats van soldaat Arthur De Bruycker op de begraafplaats van 

Nieuwkerken-Waas in 2023. 
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Op één van de foto’s van zijn herbegrafenis is deze herinneringsteen te herkennen, na 

meer dan 80 jaar nog steeds aanwezig. 
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De verkenner van het 9de linie rust tussen andere oorlogsslachtoffers waaronder Eeklonaar 

Geirnaert Valeer Clement, gewond te Oostwinkel en overleden te Nieuwkerken-Waas.  
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Gebruikte bronnen: 

 

Meetjesland 1940. 

Museum & Heemkring Nieuwkerken-Waas 200/700. 

Stadsarchief Eeklo. 

 

Met dank aan:  
Rudi Hertogs. 

Museum & Heemkring Nieuwkerken-Waas 200/700. 

Jacqueline Hebbrecht. 
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